Deze middag ging het verhaal over: Elisa en de Syriérs

Benhadad, de koning van Syrié is woedend. Telkens wil hij het land van Israél aanvallen, en
telkens zijn juist op die plek allemaal sterke soldaten van Israél. Hoe weet die koning Joram van
Israél dat toch? Is één van zijn generaals soms de verrader? Maar dan hoort Benhadad dat Elisa de
schuldige is. God vertelt tegen Elisa waar de vijanden komen, en Elisa waarschuwt koning Joram.
Dan wil Benhadad Elisa gevangen nemen. Hij stuurt veel soldaten naar de stad Dothan om Elisa en
zijn knecht op te pakken. Elisa’s knecht is heel bang; maar Elisa stelt hem gerust. Rondom de stad
Dothan staan allemaal engelen op wacht, om Elisa te beschermen. God beschermt zijn trouwe
knecht Elisa. Elisa loopt zo naar de Syriérs toe. “lk zal jullie brengen bij de man die jullie zoeken,”
zegt hij. En al die Syrische soldaten lopen zomaar achter hem aan. Ze hebben niet in de gaten dat
ze Elisa volgen. Hij brengt de Syrische soldaten naar de hoofdstad van Israél, Samaria. Koning
Joram is blij: zijn vijanden zijn in zijn macht. Hij wil ze verslaan, maar dat mag niet van Elisa. Hij
moet juist goed voor zijn vijanden zorgen. Zo wil God het. Hij geeft ze eten en drinken, en daarna
mogen ze rustig weer terug gaan naar Syrié. Ze schamen zich, en komen niet weer in het land van
Israél terug.

De leertekst is: Bij ons zijn er meer dan bij hen, 2 Koningen 6 vers 16.

Opdracht:
Schrijf het nummer van het goede plaatje achter elk zinnetje.

De knecht is bang:

Kijk, God is met ons:

De koning van Syrié is boos:

Elisa bidt:

Soldaten gaan naar de stad van Elisa:

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (18 juni) inlevert op de club, dan krijg je een
extra spaarpunt!
Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt!



